‘In ieder mens leeft het verlangen

om eens gewichtloos, vrij te zijn’

naar Paul van Vliet

Mijn lieve man, onze fijne vader, opa en overgrootvader
leeft nu voort in onze herinnering

Henk Haartsen

29 oktober 1931 30 mei 2019

Guus Haartsen-Hunink
Bernardine en Marius Manders
Iris en Frank
Gido, Ophelia en Helena
Arjan en Marise
Jaco Haartsen en Marion van Dongen
Nina

We nemen afscheid van Henk met een samenzijn op woensdag 5 juni om 14 uur in de aula
van begraafplaats Rosenburgh te Voorschoten,

U kunt een enkele onverpakte bloem meenemen waarmee u Henk kan herinneren,
In de hal kunt u deze bloem in de vaas zetten die we later bij het graf zullen plaatsen.

correspondentie:
Begraafplaats Rosenburgh Tjerk Hiddesdreef 21
Rosenburgherlaan 5 2253 VG Voorschoten
2252 AX Voorschoten henkhaartsen@ziggo.nl



