
Wat heeft een wegenwacht
nu met oude kastelen?
Wout van Zeben
(mannummer 655)
verruilde na 46
wegenwachtjaren de
ANWB voor 
Huis Bergh in 
’s Heerenberg. 
Dat is nog ‘ns
veranderen van
loopbaan!
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ANWB
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...�en�hij�heeft�nooit
iets�om�

auto’s�gegeven

een museumwaardige decoratie.
Iedereen blij.

En zo is het gekomen … 
“Kijk”, wijst Wout als we tijdens zijn
rondleiding onder de entreepoort het
landgoed binnenwandelen, “kijk, zie je
dat bankje? Daar werd ik aangehouden
door iemand die mij aansprak als
zijnde  ‘de man die die lichtbak heeft
gemaakt’. “We raken in gesprek en zij
vertelt dat de huidige klusjesman
ermee stopt. Of ik dat wil doen.
Natuurlijk, ik ben handig genoeg.”
“We zijn net over een brug over de
slotgracht gelopen. Die slotgracht is
dit vroege voorjaar uitgebaggerd en er
stond bij de brug nog een steiger. Of ik
die wilde weghalen. Zeker, en ik ga aan
de slag. Die steiger stond verrot in het
water en je voelt het misschien al
aankomen: ik glijd uit en haal een nat
pak in de gracht.”
Hij toont zijn arm waar een vers
litteken is te zien. “Opgelopen terwijl
ik uitgleed; ik had een cirkelzaag in
mijn hand die ik kostte wat het kost
niet in aanraking wilde brengen met
water … die zaag had ik beter kunnen
neerleggen …”

Heb je nooit meer dat er kennissen
vragen of je naar een rammeltje in de
auto wil luisteren of zo?
“Nee, ze weten dat ik dat niet doe,” en
hij lacht voluit. “Ik doe niets meer met
auto’s, dat is over. Mijn teammanager

13

hield bij mijn afscheid een toespraak.
Wat mij nog is bijgebleven zijn de
woorden ‘Met auto’s heeft hij niets’.
Het werk vond ik helemaal geweldig.
Tot op de dag van vandaag, het
improviseren en op weg helpen van
gestrande mensen.
De ANWB was voor mij de gedroomde
werkgever. Waar vind je anders zo’n
dynamisch bedrijf. Ik heb 300 auto’s
voor de Alarmcentrale uit Europa
gehaald, heb drie jaar in Italië gewerkt
en bij de Wegenwacht veel
meegemaakt.

Wat doe je echt nooit meer?
“Aan auto’s werken. Sterk hè!”

Wat wil je nog heel graag doen
Nog meer gaan reizen. Wij waren van
plan om na mijn pensioen. naar
Australië te gaan. Dat plan ging niet
door vanwege corona. Nu gaan we een
reis maken van Noorwegen naar de
Britse eilanden, naar IJsland,
Spitsbergen en weer terug. Kijk dat zijn
de dingen die ik geweldig vind.
Australië komt ook nog een keer.

Van wie heb je het meest geleerd
Van mijn 2e vrouw Trudi. Hier raak je
wat. Van haar heb ik veel geleerd in het
omgaan met mensen. Ik ben als
westerling recht voor zijn raap, heel
direct. Daar stoot je vaak je hoofd mee.
Nu ga ik op een veel indirectere manier
om met mensen. Ik heb door haar een
beter, goed leven gekregen en ben me
van veel dingen bewuster geworden.”
“Daar heb ik hier op het kasteel ook
mijn voordeel van. Bijvoorbeeld de
fietsen op de voorburcht is ons een
doorn in het oog. Mensen trekken zich
weinig van borden aan dat iets niet
mag. Voorheen zou ik zeggen: ‘is die
fiets van u? Wilt u die even wegzetten!’
Nu kleed ik dat voorzichtig in.” 

Wanneer Wout als scholier met zijn
vader een motorfiets op straat ziet
staan, vraag hij: “Pap, wat is dat?” Pa
antwoordt: “De wegenwacht.” Dat wil
ik later ook worden, wegenwacht en
hij prent dat zijn hele schooltijd door
goed in zijn hoofd.

Nooit iets ‘gehad’ met auto’s
16 jaar is hij, als hij de technische
opleiding TOC gaat volgen en daarna
de opleiding tot wegenwacht. Een
jongensdroom komt uit. Niet op de
motor maar in een wegenwachtauto.
Na een periode van 46 jaar gaat Wout
met prépensioen. Bij zijn afscheid sluit
zijn chef zijn afscheidsspeech af met de
legendarische woorden:”… en hij heeft
nooit iets met auto’s gehad”

Wat doe je als je de ANWB verlaat
Wout is op zijn 64e met pensioen
gegaan. Vervroegd pensioen was dat.
Eerst gaat hij totaal andere dingen
doen die niets met zijn vroegere werk
te maken hebben. Helemaal euforisch
is hij, omdat je van alle verplichtingen
af bent. In op de bank zitten heeft hij
geen zin. Nog tijdens zijn
wegenwachttijd werkt hij in het
stadsmuseum van ’s-Heerenberg. Daar
leidt hij als gids mensen rond. 

De Lichtbak
Op een gegevens moment wordt hem
gevraagd of hij een lichtbak kan maken
om een replica van een schilderij mooi
op te hangen in de muntkelder. “Ik
verdiep me daar wat meer in en zie dat
dat de muntmeester is uit de tijd dat
munten nog werden geslagen. Samen
met zijn gezellen en de jongste
bediende. Als die print nu in de
muntkelder tegen een muur hangt,
ziet dat er niet indrukwekkend uit.
Maar als lichtbak …” Wout gaat aan de
slag. Maakt met eenvoudige middelen

Fun is the one thing that money can’t buy, The Beatles

... word je
muntmeester�

op een kasteel ...
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Hoe ontspan je je
Lachend zegt Wout:  “Dit, het klussen
en muntmeester zijn, is voor mij een
en al ontspanning. Elke dag opnieuw.
Heb ik een keer geen zin, dan ga ik niet.
Zegt Trudi, we gaan een dagje weg,
nou dan doen we dat. Niet altijd
natuurlijk, want ook als vrijwilliger heb
je je verantwoordelijkheid.”

Is er een tekst uit een boek of een lied
dat je nooit meer vergeet
De Beatles hebben een nummer
gemaakt en daar zingen ze op een
gegeven moment: Fun is the one thing
that money can’t buy. Plezier is iets
dat je niet met geld kopen kan. Daar
hecht ik veel waarde aan. Dat heeft
met mijn jeugd te maken. Mijn ouders
dachten altijd dat als je je  kinderen
maar dure dingen geeft, ze dan
gelukkig zijn. Ze waren vergeten dat
plezier veel belangrijker is dan
materiële dingen. Precies zoals het

liedje van de Beatles vertelt.
Ik ben trouwens fanatiek Beatlefan en
ben gitaar gaan spelen om de liedjes
van de Beatles te zingen.”

Wanneer was je het gelukkigst
Wout denkt na, “Ja het is afgezaagd,
maar dat is de eerste periode met
Trudi. Toen ben ik me echt gaan
realiseren dat er ook nog andere
dingen in het leven zijn. Veel meer
plezier, we communiceren heel goed
met elkaar. Wij zitten ook op een koor
in Duitsland (dat is echt heel dicht bij)
en dat is onze wekelijkse ontspanning. 

Waar is de beste plek om te wonen
“Zeddam. Ik woon er al 45 jaar. Zolang
ik als wegenwacht in de Achterhoek
heb gewerkt. Met al die pechgevallen
is er geen dag voorbij gegaan dat ik
niet hoorde ‘U bent niet van hier hè?’
De westerse spraak raak je nooit
kwijt.”

Welke wijsheid geef jij door aan de
volgende generaties. 
“Leven en laten leven! Doe je ding,
houd niemand in een harnas, en doe
vooral wat je leuk vindt. Binnen de
perken hè!”

Kasteel Museum Huis Bergh, 
het stamslot van de graven van Bergh.

Hof van Bergh 8, 7041 AC ’s Heerenberg.
Open van 29 maart – 30 oktober, rond Kerst.

Info www.huisbergh.nl


