LEZING
ZEILREIS

HOTEL
DE BOSHOEK

VOORTHUIZEN

Uitnodiging

LEZING
OVER
ONGELOFELIJKE
WERELDREIS

OP DE _
ZEVEN ZEEEN




LEZING

MAXIMAAL 35
DEELNEMERS

BIJDRAGE VOOR
DEELNAME €5,- PP

13.00-16.00 UUR

Hotel de Boshoek
Brugveenseweg 25, Voorthuizen

Wat gaan we doen?

Wietze van der Laan neemt de deelnemers mee op
een prachtige wereldreis die hij en zijn vrouw in
acht jaar gemaakt hebben. Ze zeilden langs de grote
kapen van de wereld, verkenden Antarctica en

de tropen én leerden veel over oude culturen en
volken. Een meeslepende presentatie waarin je i, BB AT A
veel leert over het leven aan boord en de uitdagingen Eillifiaa 1280
waar ze voor kwamen te staan. Onderweg schreven — hdSiLS
ze artikelen voor zeilbladen en inmiddels hebben Sl gt

ze 00k een boek over hun reis geschreven:

Nieuwsgierigheid als Kompas.

Hoe meld je je aan?

1. Stuur een mail naar Wietze van der Laan: wietzejanneke@hotmail.com.
2. Zetin die mail je naam, e-mailadres & telefoonnummer

(liefst mobiel), en of je alleen of met z'n tweetjes komt.
3. Tot 35 deelnemers.

Opmerkingen?
1. Voor het bijwonen van de lezing wordt een bijdrage van €5,-

gevraagd, liefst contant op de dag zelf meenemen.
2. Koffie, thee en een petit four zijn inclusief.



