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Leden verwoorden hun liefde
voor de Wegenwacht



De Wegenwacht

Heeft u pech, dan heeft u geluk,                                    

want is uw voertuig zomaar stuk,                                  

dan wordt een Gele Rĳder uw held,                                 

als u zich bĳ de centrale meldt.

Door GPS zĳn ze er snel                                          

en werken ze aan het herstel                                      

van uw accu of uw banden,                                       

zodat u nergens meer zult stranden.

Heeft u na een ongeluk soms pĳn                                  

dan wil de wegenwacht uw praatpaal zĳn.                            

Hun slogan mag u niet ontgaan:                                    

‘Het leven is te leuk om stil te staan.’

G. van Drie 



Ik lag in mĳn tuintje en sliep, 

toen kwam er een engel die riep

Joke je moet ontwaken,

om voor de Wegenwacht een gedichtje

te maken.

Ik dacht laat ik dat maar doen,

Voor een plaatsje in de Kampioen.

Want had ik ooit panne met mĳn

wagen,

nooit was er veel tĳd om te klagen.

Want zelfs midden in de nacht

wie was er direct ter plaatse "de

Wegenwacht". 

Dus hierbĳ een wel verdiend

“pluimpje”,

en omhoog gaat mĳn duimpje.

J. van den Put



Liefde voor de wegenwacht 

Gefascineerd als klein meisje van acht, 
Riepen mĳn ouders van voor uit onze kever: 
'daar is je vriendje, de wegenwacht". 

Nog geen gordels, ik schoot tussen hun stoelen in, 
Pa even vertragen, dan draaien op de bank 
En handen op de kin. 

Tĳden van oplettendheid, blĳheid, verrassingen 
En steeds weer die hoop... 
En dan, één van de beste dagen toen in mĳn leven; 

Bĳ een tankstation, in de gele bolide zitten, 
Geweldig, al was het voor heel even. 
Negen jaar oud: "Ik houd mĳn spreekbeurt over de Wegenwacht" 

Snel daarna; weg fascinatie, er werden andere dingen van me
verwacht. 
Bĳna zestig jaar oud: "kĳk, oma's vriendje", maar kleinzoon lacht, 
Nee oma, dat is gewoon de Wegenwacht".

Mevrouw L. Augustĳn



AAN DE KANT 

Ik zie, kĳk, beleef, ervaar en wacht
Het duurt langer dan ik dacht

Voorbĳ zie ik ze gaan, staand aan de kant
Men hoort en ziet mĳ niet, want

De bestemming lĳkt het enige wat telt
maar dat is wat ook voor mĳ geldt

Waarom, waarom toch zo hard
dat is, staand aan de kant, wat me zo verward

Stil wacht ik, het ongeduld groot
Een lach; daar zĳn de redders in nood.

Mevrouw A. van Teylingen



Onze buurman van de Wegenwacht, is altĳd paraat
soms vertrekt hĳ zelfs voor de dagenraad.
Een helpende hand hier en daar
opgeruimd maakt hĳ de auto met panne weer rĳklaar.
 
Op de Wegenwacht kan je bouwen
in 2023 staken de medewerkers 1,3 miljoen keer, de handen uit de
mouwen.
De Wegenwacht bestaat inmiddels 78 jaar
hoeveel auto's schat jĳ, maakten ze inmiddels weer rĳklaar?
 
Een gedicht schrĳven voor de Wegenwacht op Wereld Poëzie Dag
is geen uitdaging, is iets doen wat ik graag mag.
Ik zou alle Wegenwachters willen bedanken, via deze weg
liever met dit gedicht, dan als ik ergen hulpeloos sta met autopech.

Mevrouw M. Monsma-Hazelager



AFSCHEID
 
Onze laatste rit in de oude Fiat
Van Den Haag via de A13 naar Delft
We waren zowat op de helft
En waren elkaar gewoon zat
 
De klapband gaf ons wat rust
Somber stapten we beiden uit
Onze handen kruisten zich op de ruit
Als afscheid werd ik door je gekust
 
In de berm waarin je je verschool
Schonk je me het gebloemde hart
Met onze trouwringen als symbool
 
Nog steeds draag ik je met me mee
Al maakten beiden een nieuwe start
Bezegeld door de man van de ANWB
 
 
'Mevrouw M. Herstel



Waar was het ook alweer?
Iets ten noorden van Keizersveer

Op de vluchtstrook bĳ de brug
M’n caravanband geen spanning meer

 
Waar was het ook alweer?

Een verloren sjorband op de A1
In de buurt van Amersfoort-Noord
Om de as en caravanmover heen

 
Waar was het ook alweer?

Die kuil met erin een scherpe steen
In de Zuid-Franse Provence 

Finaal door mĳn voorband heen
 

Ik heb dus in én buiten Nederland 
Met de Wegenwacht een sterke band

De heer R. Nap



Eindelĳk vrĳ,
Heerlĳk even weg. 

 
Met familie aan mĳn zĳ,

Dan denk je niet aan pech. 
 

Halverwege Zuid Frankrĳk,
De motor klinkt raar. 

 
Het heeft geen zin dat ik zelf kĳk,

De anwb bellen dan maar. 
 

Zo, die zĳn er snel,
Ze doen waar ze goed in zĳn. 

 
Die snappen het duidelĳk wel,

Probleem opgelost, heel fĳn.
 

Nog even een korte uitleg,
En iets over garantie. 

 
Dit is briljant zeg,

Fĳne vakantie!

Bassie Amsterdam

Waar is de Wegenwacht?
Die is er eerder dan gedacht.
Hĳ helpt je kordaat en snel,
zo trek je nog eens aan de bel

Mevrouw M. Busking



Ode aan de Wegenwacht

Toen ik achttien was geworden, haalde ik mĳn rĳbewĳs
en nu ik tachtig ben geweest, maak ik nog menig autoreis

Ik geniet in mĳn metalen huisje,
- het blĳft een wonder van techniek -

ik zie de schapen in de weide,
luister naar Radio4-muziek

Mĳn auto kan ik nog niet missen;
hĳ brengt me naar de schilderschool,

naar Amsterdam of Scheveningen,
naar het orkest met mĳn viool

En als hĳ weigert om te starten,
is door gebroken glas gegaan,

als ik de sleutel in’t contact liet,
om dan de deuren dicht te slaan,

Dan bel ik de ANWB
en vraag ik om de Wegenwacht,
die stuurt een handige monteur,

die sneller voorrĳdt dan verwacht
Hĳ overziet de situatie en haalt iets uit zĳn gele wagen,

lost het probleem in no time op,
zonder nog iets aan mĳ te vragen.

O Wegenwacht, O Wegenwacht, wat ben ik blĳ met jouw bestaan,
zodat ik nog steeds onbezorgd

met de Golf van hot naar her kan gaan!

Emerentia



Op dat moment zat alles mĳ tegen
Ik zat in de WW en kreeg autopech
Niet in de laatste plaats vanwege de regen
Was het een chaos op de weg
 
Mĳn auto stopte ermee spontaan
En ik ben zelf monteur nota bene
Maar had geen gereedschap in de wagen staan
Ik belde de ANWB om hulp te verlenen
 
Binnen een mum zag ik de bekende gele wagen
Om wat aan mĳn panne te doen
En daar begon het mĳ ineens te dagen
Ik hielp hem met mĳ kennis en toen
Zei hĳ mĳ als collega voor te dragen
Ik zei; voor mĳ ben jĳ de echte Kampioen!

De heer T. Zuĳderwĳk

Ode aan de Kampioenen
 

Rĳden in een Ford Fiësta was niet altĳd feest,
want man, wat is de ANWB vaak bĳ mĳ langs geweest.

"Goedemiddag, mevrouw, wat kunnen we vandaag voor u doen?"
Mensen in nood helpen: daarin is de ANWB kampioen.

En elke keer dat ik had gebeld,
kwam er binnen no time een monteur aangesneld.

Wat een helden; snel weer onderweg.
Dat is nog eens geluk bĳ een ongeluk, zeg

Jantine van Klaveren-Marchal



“Al 60 jaar gebruik maken van de Algemene Nederlandse
Wielrĳders Bond.

Destĳds nog niet gemotoriseerd, maar trappend, zittend op mĳn
kont, liep het als gesmeerd.

En heb je een keertje pech, dan helpen ze je weer snel op weg.

Mans943



SUGGESTIE
Wanneer je stilstaat midden in de nacht
 Met autopech bĳ harde wind en regen,

 En zit je dringend om wat hulp verlegen,
 Dan denk je: had ik maar de Wegenwacht!

 Bevat je tank veel minder dan gedacht,
 Of heb je soms een lekke band gekregen,

 Ben je vergeten onderhoud te plegen,
 Dan denk je: had ik maar de Wegenwacht!

 Verliest je motor elke paardenkracht,
 En is geen mens tot hulpbetoon genegen?
 Dan zou ik toch maar ernstig overwegen
 Om lid te worden van de Wegenwacht!

C. van Meerenburgh



De wegenwacht als vriend in voor- en tegenspoed

Ooit had ik pech
Langs de snelweg.

Mĳn vriendin zat op mĳ te wachten
En we verkeerden in een periode van ‘wederzĳds smachten’.

Het was in de tĳd zonder iPhone en internet
Maar we hadden evengoed altĳd pret.

De Wegenwacht bereikt via de toenmalige Meldingspaal
Hĳ kwam spoedig en ging aan de slag zonder gedraal

Het probleem werd door hem snel geanalyseerd
En vakkundig gerepareerd

Ik ben op tĳd bĳ mĳn vriendin gekomen
En ze werd later de vrouw van mĳn dromen.

Kortom, alles eindigde goed
Want de Wegenwacht is je vriend in voor- en tegenspoed

De heer J. Zomer



Ik start hem keer op keer
maar mĳn bolide doet het niet meer.

Oh wat moet ik nou
Hier sta ik langs de weg in de kou

Ik zal maar snel gaan bellen
en zal de minuten tellen

dat ik smacht
dat ik wacht

op de WEGENWACHT!

Mevrouw W. Wilman



Wat jammer dat ik geen oude auto heb. Zo
Een die vaak hort en stoot. 
Geen enkele dag heb ik nog panne gehad. Wat
Een pech, zo groot. 
Na maanden wachten is de grote dag. Nu
Wordt mĳn wens vervuld; mĳn bolide is stuk. 
Apetrots bel ik de ANWB. Wat
Charmant is mĳn redder in nood, mĳn geluk. 
Helaas is mĳn karretje veel te snel alweer goed, 
Tot straks mĳn liefste echtgenoot en heel erg bedankt 
wat je voor mĳ en alle anderen doet. 

mevrouw A. Schol

Ze komen je redden
Bĳ panne en pech
Ben je ergens gestrand
Helpen zĳ je op weg
Ze slepen je auto
En brengen je thuis
Van heinde en verre
Of dichter bĳ huis
Geel is hun clubkleur
Service hun kracht
Ode aan de wegenwacht

Marleen Opschoor @mĳmertĳd 
(Stadsdichter Maassluis)



“Ik zie, ik zie wat jĳ niet ziet en het is geel!” 
zeg ik, geduld vraagt oefening,

er is daar vóór ons iets goed mis,
we staan al een kwartiertje stil,

zĳn stem: “die auto van de Wegenwacht!”
we spelen door, tot we weer gaan 

en verder rĳden in de zon. 
 

“Ik zie, ik zie wat jĳ niet ziet en het is geel!” 
denk ik, bĳ de herinnering

aan de praatpaal, die er niet meer is, 
mĳn eerste auto met zĳn eigen wil, 
de stem die troost en kalmte bracht,

en daarna kwam een man eraan,
die zorgde dat ik verder kon. 

mevrouw K. de Boer

 Hĳ heette Marinus
Maar ze noemden hem Jac
Zo stapte hĳ op zĳn BSA

Met zĳn wegenwacht jack
Hĳ reed er zĳn route

Het moet in Brabant zĳn geweest
Tussen Moergestel en Den Bosch het meest.

Ergens in 1956 reed hĳ als wegenwacht rond
Thuis hadden we een kwartetspel van de wielrĳdersbond
Zo beginnen mĳn herinneringen aan de hulp op de weg

Een geluk voor iedereen met autopech.

mevrouw Aarts van Iersel



Daar sta je dan, als je auto niet verder kan.
Was er nu maar een wegenwachtman

Hĳ is de echte auto – internist
Geweldig voor langs de weg in regen of mist.

Hĳ kan het mechaniek weer doen leven
En alle stress weer rust geven.

Maar daar stond ik toen….
Waar is mĳn telefoon, zou die het ook doen?

Ik ben technisch ook een erge oen
 Waarom heb ik het ook niet beter voor elkaar

 En dan…onvoorstelbaar
Daar is de vertrouwde man in het geel
Je kunt aan hem zien, HĲ WEET VEEL

Hĳ sleutelt en wriemelt wat aan het mechaniek
MEVROUW ZOU U EVEN KUNNEN STARTEN?

En zowaar………het is klaar.
Alle hulde aan de onbekende, vriendelĳke begrĳpende man

Die je lachende uit de misère helpen kan.

mevrouw J. Kalksma



April ‘46 een “Kindje” bĳ de ANWB,
Meteen aan het werk, in de WW.

Stoere mannen, Harley onder de kont.
Iedereen helpen die pech ondervond.

Praatpalen kwamen, praatpalen gingen, 
Één van zo vele veranderingen.

 
In 1980 gaf Alie* al fĳntjes aan,

Dat ook WW-dames hun “mannetje” staan.
Meiden en techniek gaan prima samen.
Kunnen ze bĳ de wegenwacht beamen.

Met kennis en passie gaat men door Nederland,
Op weg naar pechvogels die zĳn gestrand

 
Nu stekkers, computers en steeds meer AI.

Fĳn dat ik bĳ pech nog geen robots zie!

mevrouw I. Meĳer



 "mama, ik zie géél ... ! " - 
 

met de auto en picknickmand 
al vroeg van huis gegaan

maar tĳdens ons uitstapje 
de lampen aan laten staan

dus bĳ terugkeer 
uit het fraaie Drentse reeënbos
waren we écht ver van huis - 

kortom: de klos !
 

maar nog ruimschoots 
voor de komst van sterren en nacht

verscheen na opbellen 
de geelkleurige Wegenwacht -

een kronkeldraadje hier 
een rood klemmetje daar

binnen een kwartier 
waren kletsen en klusje klaar
een handdruk, vette knipoog, 

een gezwaaide groet
en de drie peuterkleuters moe 

voldaan en slaperig zoet
 

mevrouw G. Smeulders 



Wegenwacht
Je weet nooit wat er op de wegen wacht,

bĳ regen, sneeuw, in ’t donker van de nacht.
Het kan van alles zĳn, een onverwachte ramp

zoals een lege accu of een kapotte lamp;
een oude dame hevig in paniek;
een jonge kerel misselĳk en ziek;

een lieve oma in haar daagse kloffie
die klaarstaat met een zoete koek en koffie;

een jonge dame met een leuke toet
die een monteur op slag diep blozen doet.

En wie ook waar ooit stilstaat langs de weg
met sores, panne, noem het domme pech;
het is géén geintje…stranden in de nacht,

maar met één seintje…komt de WEGENWACHT.
 

de heer J. Averink



O, had ik maar een wegenwachter
Zo eentje met een rosse baard.

Of vlechtjes in zĳn geschoren nek,
Het was me heel wat waard.

Hĳ mocht draaien aan mĳn moertjes
Mĳn uitlaat fixen met een bout
Mĳn ventilatorriem vervangen 

En alle andere rare slangen.
Zag het hem toch heel graag doen
En achteraf belonen met een zoen.

Maar wat een pech, ik heb nooit pech
Dus rĳdt hĳ mĳ voorbĳ, ik zie hem gaan

Speurend naar wie wel achter de vangrail staan

Pieter Nĳenhuis



Altĳd onderweg

Ruim 40 jaar geleden, wie had dat gedacht,
Hebben wĳ met carnaval gereden,

Op een fietsje met zĳspan, en wie wĳ na deden?
“Ik ben Alie van de Wegenwacht”

Nu rĳd ik zelf in een oldtimer kever,
Ook meer dan 40 jaar oud!

De mooi paarse bolide,
Lekker oud en vertrouwd.

Het lidmaatschap is dan wel nodig,
Maar hoop dat de auto het blĳft doen!

Ik hoop natuurlĳk overbodig,
Maar dan lezen we gewoon,

De Kampioen!

                                         Mevrouw F. Koorneef-Vĳfhoek



Bon voyage
 

Volgepakte Volvo
On y va! Het plezier tegemoet

Zó hoor je het weekend in te luiden
Tout est bon, alles is goed

 
Snoeppapiertjes ritselen
De Aladdinlamp brandt!

Met volle mond schateren ze
Zelfs de auto wil naar Disneyland

 
Verschrikt kĳk ik naar het dashboard

Ja hoor, als ik het niet dacht…
Geest, wĳ hebben maar één wens
Stuur alsjeblieft de wegenwacht

Mevrouw S. Westerkamp



Stilstaan
Op weg naar de andere kant van het land

Voor de bruiloft van de jongste broer
-2 kleintjes op de achterbank -

Vertikte de Panda het verder te gaan
 

Stromende regen
Daar kon de kleine Italiaan niet tegen

 
Weinig tĳd was de man in het gele busje kwĳt

Hĳ wreef de pakking droog
Boog

En we haalden het jawoord op tĳd
 

Mevrouw J. Borghuis



Homo Sapiens 
 

Het verkeer is net als het echte leven
Daar is al veel over geschreven 

Een brug gaat open of juist dicht
Een lach of een traan op ons gezicht

Als soms het noodlot ons wil tarten
De heilige koe echt niet wil starten

Dan zĳn wĳ snel ten einde raad
Want voor je het weet sta je op straat

Te mopperen te vl.. te zuchten, maar
Een wĳs mens heeft hier niets te duchten

Die heeft reeds lang, heel slim, bedacht
ik word lid van de wegenwacht

 
Meneer M. Wiertz



WEGENWACHT

In weer en wind kom je hem tegen
De redder bĳ een pechgeval.

Eerst op een motor met geknal,
nauwelĳks beschut tegen de regen.

Moderner nu, op alle wegen.
Geschoold, bekwaam, maar bovenal

als engel bĳ een ongeval.
Dan is de wegenwacht een zegen.

Daar sta je dan, met pech alleen.
Alleen? Daar komt een snelle wagen,

De ridder met zĳn gele paard!

Het meisje ziet hem en ervaart:
Hĳ blĳft bĳ al mĳn levensdagen.
Zĳ wist het en hĳ ook meteen.

A. Bosch



Een gouden eeuw voor driekwart gevuld;
 Met verrichte heldendaden in dag en in nacht;

 
Een prominente plek in het Rĳksmuseum wacht vol ongeduld;
 Heel de wereld aanschouwt er straks ’s lands Wegenwacht;

 
Helpen tot kunst verheven.

D. Crompvoets



Langs wegen breed en smal daar
waar het asfalt glanst

Rĳdt trouw de wegenwacht in dienst
van elke kans

Een engel op vier wielen met moed
en toewĳding groot

Verlicht het pad van pech geeft
troost in elke nood

 
In elke peilloze nacht in storm en

regenbui
Staat hĳ daar als een baken voor jou

en mĳ
Met gereedschap in zĳn hand en een

hart van goud
Herstelt hĳ onze dromen maakt hĳ
weer alles houdbaar en vertrouwd

 
Wegenwacht bewaarder van ons

reizend bestaan
Jouw hulp is als een ode aan de
mensheid eeuwig voortbestaan

Op deze dag van poëzie eren wĳ
jouw kracht

Als een lichtend voorbeeld langs 's
levens donkeren nacht

Mevrouw G. van Kesteren



De Wegenwacht

 Zonder hen is het niet te doen
 Of je nu stilstaat of onderweg bent naar het groen

 In het binnenland of in het buitenland
 Zonder hen ben je gigantisch onthand

 Kĳk, daar komen ze al aangesneld
 En je hebt voor je gevoel net pas gebeld

 In de winter moet je wat langer wachten
 Maar je snapt, dat is ook wel te verwachten

 Altĳd een vriendelĳk en begripvol woord
 Of je nu woont in oost, west, zuid of noord

 Nee, zonder hen is het niet te doen
 Dus lieve Wegenwacht, voor jullie een heel dikke zoen.

Mevrouw M. Nieuwboer



“Oh, Champs- Elysées” ANWB

De ANWB, de ANWB
Overdag of in de nacht

Staan ze klaar, de Wegenwacht
Zorg voor de klant, die is tevree

Met zĳn ANWB. 

Ja...
Die ANWB, die ANWB

In de winkel, veel advies
Hulpverlening is 't devies

Men leeft mooi met de klanten mee
Mĳn ANWB

 
 

G.E. de Vries


